
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               STICHTING DISCIPELSCHAP TOERUSTING WORLD WIDE 

 

 

Klik op de tekst van een 

tijdelijke aanduiding en begin 

gewoon te typen om deze te 

vervangen (zoals hier). 

Dubbelklik in koptekst om 

afbeeldingen/objecten te 

vervangen. 
  

DD.MMM.JJJJ 
11:00 uur tot 16:00 uur 

Adres komt hier 

  

 

Als bestuur van DTWW, willen wij u 

met deze nieuwsbrief wederom op 

de hoogte brengen van onze 

activiteiten over het afgelopen jaar.  

 

Wij hebben opnieuw ervaren dat wij 

in het leven niets kunnen doen 

zonder de bijstand en hulp van  

Onze Hemelse Vader.  

Jezus citeert in Johannes 15:5   

‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in 

Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel 

vrucht, want zonder Mij kunt u niets 

doen’. 

 

Onze dank gaat hierbij uit naar  

de Here, die ons in het afgelopen 

jaar heeft voorzien van alle  

middelen ten behoeve van de 

trainingen en samenkomsten en ons 

heeft behoed en beschermd op al 

onze wegen. 

 

Wij nemen u graag mee naar deze 

voor ons zo bijzondere missie. 

 

Groeten en Gods rijke zegen gewenst 

namens het Bestuur van Stichting 

DTWW 
                                                                         

 

Linda Arias-Vaseur 
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Discipelschap training Asewa Otono 
In deze sessies hebben wij het thema van  

“Gods Roeping naar jouw bestemming” behandeld. 

Wij hebben vooraf de geplande sessies gepromoot 

bij Radio en TV Shalom maar ook uitnodigingen aan 

de hand van de flyer. Alle sessies zijn interactief en 

er is ruimte om vragen tussendoor te stellen.  

5 Personen hebben zich, na het horen van het Evangelie van het 

Koninkrijk van God, laten dopen en zij werden vervuld met de doop in de 

Heilige Geest. Wij hebben ervaren hetgeen de Here in het boek 

Handelingen 2:47b deed, nl.: 

 “En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden’    

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke keer is anders, maar het doel blijft dezelfde. Vol verwachting 

vertrokken Raymond en Linda Arias op 3 maart weer naar Suriname voor 

het geven van de discipelschap trainingen en de ontmoetingen met de 

broeders en zusters. Voorafgaand aan alle voorbereiding en planning 

t.b.v. de training en goede doelen, worden er dozen vooruit gestuurd.  

Wij nemen voor zover het kan, het hoognodige vanuit Nederland mee.  

           

                                       

 

         

Gemotiveerde deelnemers die 12 weken de discipelschaptrainingen hebben bijgewoond  

     Raymond en Linda Arias bij Radio  

Shalom met dhr. Sadiek Soetowidjojo 

   

 

 
 

 

 

 

 Lalita Bidesie, bestuurslid van DTWW, reisde een 

maand later, op 3 april ook naar Suriname ter  

ondersteuning van het team. Na alle voorbereidingen  

startten de trainingen op zaterdag 8 maart tot 10 mei  

in Asewa Otono. 

 



 

 

 

 

 

 

 

                          

                               

       Van Bloembol               naar een                     Amaryllis 

 
Wat heeft de bloembol nodig om een Lelie te worden? 

De potentie om een lelie te worden zit (al) in de Bloembol.  

Verder een juiste omgeving/grond om te groeien. 
 

Hetzelfde geldt ook voor de mens. God heeft de potentie al in de mens  

gelegd om te worden wat Hij voor hem bedoeld heeft. (Gen.1:26) 

Wat de mens nodig heeft om deze (geestelijke) groei door te maken, wordt  

met elkaar besproken. Enkele dames gingen ons voor vanuit hun eigen  

bediening en bemoedigden ons uit het woord van God. 

 

 

     Het thema van deze dag was: 

‘Groei’ 

In de Gemeente Jaro in 

Bernharddorp                                                

hebben wij ook dit jaar een 

boodschap gebracht. Het onderwerp 

in deze samenkomst ging over 

Lucas 4:18-20 waar Jezus zei wat 

Hij kwam doen. Velen hadden het 

Woord aangenomen en er werd voor 

hen gebeden. 

Vrouwendag 1 mei 2025 

 

In Genesis 1:26-27 schiep God de mens met als doel ‘heerschappij’. 

Zowel man als vrouw hebben hetzelfde doel, ongeacht het geslacht 

en dát is Bijbelse heerschappij. In Handelingen  was er een vrouw 

Lydia genaamd, zij was een purperverkoopster uit de stad Thyatira. 

Zij kwamen regelmatig samen met andere vrouwen om te bidden 

 

 

 

 

 

  



                                      

          

     
  

Hierbij eveneens een bijdrage van Angela Irodjojo die er door omstandigheden  

helaas niet bij kon zijn maar een overdenking gaf. Lees hier haar verslag. 
 
Wie ben ik, waar kom ik vandaag en wat doe ik in het dagelijks leven? 

 
5G’s - Schema 
Het 5G’s-schema is een hulpmiddel om het verband te leggen tussen wat je denkt,  
voelt en doet.  
Het schema bestaat uit 5G’s  namelijk:  
Gebeurtenis, Gedachten, Gevoel, Gedrag en Gevolg. 
Aan de hand van het schema word je bewuster van je gedachtenpatronen met bijbehorende gevoelens 
en gedragingen. Je leert naar jezelf kijken en je kunt jezelf hierdoor veranderen. 
 
Deze methode heb ik altijd voor mezelf toegepast voordat ik God heb leren kennen, maar ook nu pas ik 
dit toe en ik zal u het verschil laten zien. 
Casus: 
We zitten met z’n allen in een economische crisis: De mensen in Suriname met een middenklasse- 
inkomen hebben tegenwoordig halverwege de maand bijna geen geld meer over.   
 
Oude ik: 
Gebeurtenis: Economie van Suriname is verslechterd en geld is snel op.  
Gedachten: Hoe kom ik deze maand financieel uit? Piekeren, stressen, hoe zal ik voor mijn gezin 
zorgen, wat gaan we eten enz. 
Gevoel: onrustig, hoge bloeddruk, verdrietig, niet kunnen slapen, lichaamspijnen van de 
stress, onmacht. 
Gedrag: Harder werken vb. 2 banen hebben, geld lenen om te overleven, geïrriteerd raken, agressief 
naar je omgeving. 
Gevolg: Oververmoeid raken, depressief, geen controle over je gezin omdat je weinig thuis bent, 
problemen in de relatie thuis en op het werk.  
  
Wat heeft de teaching bij DTWW mij geleerd over het Koninkrijk van God?  
1. Hervorm je manier van denken zoals God dat bedoeld heeft.  
(Leren heersen over je gevoel en je gedachten) 
2. Ik heb God leren kennen en vertrouw Hem als mijn zorgzame Vader. 
 (Vader ik ga U vertrouwen en weet dat U goed voor mij zorgt!) 
Stel je hetzelfde casus als hierboven, maar dan bekijken vanuit mijn lering van de teachings bij 
DTWW.  
 
  

                                           
 

 

 

Nieuwe ik: 

Gebeurtenis: Economie van Suriname en geld is snel op.  
Gedachten: (Leren heersen over je gedachten) Het is voor nu even zo, maar ze zullen dit ook 
overwinnen. Johannes 16:33  
Gevoel: (Blijdschap, vrede, kracht) Opgelucht, vertrouwen in dat er een oplossing komt. Bij God is 
niks onmogelijk positief praten. Mattheus 4:4  
Gedrag: ( Heerschappij) je bent vrolijker, je omgeving ziet dit want weet dat er goed voor je gezorgd 
wordt. Reageert positief. Petrus 5:7  
Gevolg: (Vrede en goede gezondheid) Gezonder leven. Het vertrouwen groeit in God.  
Lucas 1:37   
 

Spreuken 16.3 ‘Overleg alles wat je doet met de Heer, dan zullen al je plannen slagen’!  
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Het was een heel gezegende bijeenkomst, waarbij een ieder heeft bijgedragen, d.m.v. 

een hapje, drankje, versnapering. Ook plantjes, groenten en plantenzaadjes werden 

uitgewisseld. Onze dank aan de familie Samoedjh, gastvrouw en -heer, die hun 

woning/ruimte hiervoor beschikbaar stelden. 

 

 

 

Het was gezellig napraten onder het genot van 

een hapje en drankje en na afloop ontving 

iedereen een leuk presentje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Een van de doelen van Stichting DTWW is het ondersteunen van goede doelen. 

Dit seizoen hebben wij een verzorgingstehuis  “De Esther Stichting’  in 

Paramaribo ondersteund met goederen en levensmiddelen. Op de linker foto 

van r. naar l.; mevr. Waterberg, zittend mevr. Brandon, directie en bestuur van 

de Esther Stichting, samen met het team van DTWW. Zr. Grace, zr. Linda en  

zr. Lalita. In het afgelopen jaar was er een inzameling om deze stichting te 

voorzien van goederen en etenswaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                                

                                                     

 

                                      

 

 

 

 
 

 

 

 

Sponsoring /Inzameling  

Esther Stichting 

Het DTWW-team in Suriname  

o.l.v. zr. Grace, bracht 2 keer 

een bezoek aan het tehuis 

om de  bewoners pakketten 

aan te bieden van de 

ontvangen donaties.  

 De zusters Hille, Carmelita, 

Virginia, Rachel, Chelsea, 

Hanna, Shenaaz en Grace 

hebben de 25 pakketten 

ingepakt.  De bewoners 

waren verrast en enthousiast 

en bedankten een ieder 

hiervoor. Het team heeft 

samen voor de bewoners  

gebeden en ging voldaan 

         huiswaarts. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huissamenkomsten Zoetermeer en Rotterdam 
Na terugkomst in Nederland zijn wij weer gestart met de  huissamenkomsten.  

Wat is het doel van deze huissamenkomsten?  
Door samen te komen, willen wij elkaar opbouwen en bemoedigen.  
Bij de huissamenkomsten in de Bijbel, kwamen de discipelen / gelovigen bij 

elkaar samen voor aanbidding, onderwijs en de maaltijden, zoals beschreven in 

Handelingen en de brieven van Paulus ( Rom. 16:5; ‘Groet ook de gemeente bij 

hen aan huis…(’1 Kor. 16:19), ‘U groeten de gemeenten van Asia. In de Heere 

groeten u hartelijk Aquila en Priscilla met de gemeente in hun huis….’  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bijbelstudie en Bijbelleesplan 
 

In Marcus 16:15 draagt Jezus zijn discipelen op om het evangelie/goede 

nieuws van het Koninkrijk te verkondigen aan de ganse schepping;  

‘ En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het 

evangelie aan de ganse schepping’. 

Om deze opdracht uit te oefenen, is het van belang de Bijbel te lezen en te 

onderzoeken. Hij maakte zijn discipelen bekwaam, door hen dagelijks  

3 ½ jaar te onderwijzen. 

 

 

                                  

   

              

                        

 

 

 

  

 

 

 

 Training  in  wijkcentrum Schollevaar in Capelle a/d Ijssel 

 

 Huissamenkomst Zoetermeer 

        Huissamenkomst in Rotterdam  



 

Wij zijn 2 jaar geleden gestart om de Bijbel samen te lezen en op de 

woensdag is er gelegenheid vragen te stellen aan de hand van de gelezen 

hoofdstukken. Op de dinsdag is er Bijbelstudie. In deze Bijbelstudies wordt 

voornamelijk aandacht geschonken aan de basis / grondbeginselen van de 

Bijbel zelf, v.b. wat is de Bijbel, uit hoeveel boeken bestaat de Bijbel, of wat is 

het Oude- en Nieuwe Testament en zo nog meer….. 

 

Vrouwenmeeting in Suriname 

 

De behoefte om samen te komen 

leefde al geruime tijd bij zr. Grace. 

Wekelijks komt een groep van zo´n 

20 dames naar de trainingen in 

Asewa Otono. Om elkaar ook beter 

te leren kennen, heeft zr. Grace een 

ruimte ter beschikking gesteld zodat 

zij vaker kunnen samenkomen, De eerste bijeenkomst 

was op 16 augustus jl. Een ieder heeft zich voorgesteld en 

kort iets over zichzelf verteld.  

Zr. Deborah heeft een aantal spelletjes meegebracht en 

zr. Carmelita heeft het gezelschap bemoedigd met een 

onderwerp over ´het vrouw zijn en de rol van de vrouw in 

het dagelijks leven´. 

Het was een gezegend 

samenzijn en men 

verheugt zich nu reeds  

op de volgende keren. De 

planning is om deze 

bijeenkomst regelmatig 

te organiseren.   

 
  

  

  

  

  

        

Tiener- /jeugd samenkomst Helena Christina 

                

 

 

 

 

 

Foto 1 

 

 
 

Chelsea Monkou 
 Jamal Samoedjh 

Jamal Samoedjh en Chelsea Monkou waren de    

sprekers in deze samenkomst. Middels 

onderstaande flyer zijn de uitnodigingen 

verstuurd. Het Thema voor deze dag was de 

tekst uit Prediker 12:1  ‘Denk aan  

jouw Schepper in de dagen van je jeugd’.  

Het onderwerp voor deze samenkomst was:  

Wie is God´ en wie zijn wij als mens en waarom 

is onderwijs nodig ?  



 

  De jongeren werden 

meegenomen in het 

besef dat God een 

liefdevolle Schepper is en 

dat wij als mensen door Hem zijn gemaakt met een 

doel en roeping, Genesis 1:26.  

Het was bemoedigend om te zien hoe de jongeren aandachtig luisterden en 

openstonden voor wat God tot hen wilde spreken. Wij geloven dat het zaad dat is 

gezaaid vrucht zal dragen en dat God Zijn werk zal voortzetten in de levens van 

onze jeugd.  

Zr. Deborah (rechts op foto 1) heeft de jongeren bemoedigd en had voor een ieder 

een bladwijzer en een presentje in de vorm van een diamantje en er was ook 

gelegenheid voor gebed.  

Wij danken de Here voor Zijn aanwezigheid en leiding tijdens deze samenkomst en 

kijken uit naar wat Hij verder zal doen binnen de jeugd van DTWW. 

 

Vasten en Bidden 
Waarom bidden en vasten? Jezus verwacht dat wij bidden en vasten. 

Hij zegt niet als je vast, maar wanneer je vast (Matheus 6:16-18). 

Om de 6 weken vasten en bidden wij en tijdens deze 2 dagen vasten 

hebben wij een gebedsuur en sluiten wij deze periode af met de 

Maaltijd des Heren. 

 

Vervolg 

samenkomsten 

Asewa Otono in 

Suriname 

De discipelschap trainingen 

in Asewa Otono gaan onverminderd door.  

Paul Monkou en Roy Saeri geven de toerusting wekelijks op de zaterdagen. 

 

Anders dan voorgaande jaren is er nu ook een sprekersteam’ samengesteld 

waarbij een ieder volgens planning, op de zaterdag een onderwerp, bemoediging 

of overdenking brengt. Raymond Arias  geeft om de 3 á 4 weken dan de training in 

Asewa Otono via de zoommeeting vanuit Rotterdam.  

 



 

 

 

6 December was de laatste 

samenkomst bij de familie 

Samoedjh te Helena Christina, 

Paul Monkou bracht een 

overdenking voor de gemeente 

met als onderwerp:   
 ‘Alles wat nieuw is, was er al’. 

 
Een ieder had een maaltijd of heerlijk gerecht bereid, met 

dank aan de familie Samoedjh voor hun gastvrijheid deze dag. Het seizoen werd 

afgesloten met zang en gebed.  

Zoom samenkomsten zondag 
 
Sinds de Corona-uitbraak in 2020 zoomen wij iedere 

zondag met ca. 30 á 40 deelnemers. 

Alle samenkomsten zijn interactief.  

Deze samenkomsten worden opgenomen en naar 

iedereen die aanwezig was, verstuurd.  

 

Kindertehuis The Risen Glory 

 
Wij brachten dit tehuis eveneens een bezoek.  

 

De beheerder, Zr. Judy Moeljadi-Sebico, heeft het aantal kinderen 

teruggebracht naar 2 jongens. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Zr. Judy met de 2 jongens  

 

 



 

 

Van het Bestuur 
 

 

Even voorstellen: 
Sinds november 2024 maakt Jane Daal  

deel uit van het Bestuur van DTWW. Ik woon in 

Amsterdam samen met mijn man. Heb 2 kinderen 

en ben medewerker bij een bankinstelling in 

Amsterdam. Toen mij werd gevraagd om de rol 

van Secretaris te vervullen, heb ik geen moment 

geaarzeld, omdat ik nu werkelijk besef hoeveel 

onze God van ons houdt en ik daadwerkelijk God 

toegelaten heb in mijn leven, dankzij de kennis van het Woord van God 

die ik heb opgedaan tijdens de trainingen, gegeven door Raymond en 

Linda en Arias van DTWW. Ik gun dit voorrecht anderen ook! 

 

 

KBC (Kinder Bijbel Club) 

Kinderen, in de leeftijden van 9 t/m 14 jaar krijgen 

wekelijks Bijbels onderwijs. Bijbelse verhalen over o.a. 

Jozef, de Ark van Noach, maar ook over God en de 

mens en waarom wij bestaan. De kinderen stelden ook vragen z.a. ‘waarom 

mensen dood gaan, of wij God kunnen zien en had Jezus ook broers en zussen? 

 

 

 

 

 

Saamiya en Saahil, wonen in Suriname en krijgen 2 keer per maand ook Kinderbijbel-

les via de zoomsamenkomst. Na elke les wordt een werkje of tekening aan de hand van 

het behandelde onderwerp gemaakt. De opdracht deze keer was het verhaal in  

Lucas 18:15-17, ‘Jezus zegent de kinderen.’ Na de uitleg wat zegenen in de Bijbel 

betekent, hebben zij in een fotolijstje of portret een ander gezegend voor het Nieuwe 

Jaar.  

 

 

 

 



 

Overig nieuws 
 
In Rotterdam waar wij ook het evangelie verkondigen, heeft een echtpaar zich op  

21 oktober laten dopen. Prijst de Here! 

 

Raymond en Linda Arias zullen in januari 2026 naar de Antillen vertrekken en in een 

gemeente op Aruba een 3-daagse seminar houden en in een evangelisatie samenkomst 

spreken. In het najaar van 2026 zal het team van DTWW weer naar Suriname 

afreizen voor de vervolgtrainingen.  

 

Tot slot 
 
Dit was wederom veel informatie van de activiteiten van Stichting DTWW. 

Wij willen u in het bijzonder bedanken voor uw gebeden, bijdragen d.m.v. giften en 

sponsoring in het afgelopen jaar. Mede dankzij uw giften en bijdragen hebben wij, het 

team van Stichting DTWW en Stichting DSTS in Suriname, het Evangelie van het 

Koninkrijk kunnen verkondigen.  

 

Wilt u het werk van Stichting DTWW blijven ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage 

hiervoor ook in 2026 geven.  

Namens het hele team en het Bestuur van Stichting DTWW, wensen wij u en de uwen 

een heel voorspoedig en gezegend 2026 toe. 

 
Linda Arias-Vaseur 
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