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Geliefde vrienden, familie, beste lezer, 

 

En Jezus zei tot zijn discipelen ‘Gaat dan henen, maakt al de 

volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en 

des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al 

wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan 

de voleinding der wereld´. 
 

En wanneer de Heer zendt, dan zal Hij ook in alles 

voorzien; dit mogen wij elke keer weer ervaren. 

Met deze opdracht zijn wij vol verwachting op  

20 september afgereisd naar Suriname en hebben vanaf  

2 oktober tot en met 10 december - op diverse locaties - 

discipelschaptraining gegeven. 

In de vele onderwerpen die aan bod kwamen, gingen wij 

steeds uit van Gen. 1:26., het doel waarvoor God de mens 

heeft geschapen; en om dit te ontdekken willen wij samen 

onderzoeken: waarom Jezus op aarde kwam, wat Hij ons 

leerde en hoe wijzelf in Zijn autoriteit kunnen leven. 

Jezus onderwees zijn discipelen zo´n drieënhalf jaar lang, 

dagelijks. Zoals wij in de 4 Evangeliën kunnen opmaken, 

had Jezus het voornamelijk over het Koninkrijk der 

Hemelen en het Koninkrijk van God en hoe hierin te leven 

en functioneren. 

Om Gods doel (voor een ieder persoonlijk) te verstaan, 

hebben wij aan de hand van dit concept (Gen. 1:26) de 

diverse onderwerpen gegeven.  

 

                  Al geruime tijd leefde bij ons de gedachte om 

een fundamentenstudie samen te stellen van waaruit wij 

Gods doel voor de mens konden neerzetten.   

Dit fundamentenstudie boek hebben wij door inspiratie 

van de Heilige Geest kunnen maken. Onze gedachten gaan 

nu reeds uit om een vervolgboek samen te stellen.  

Wij houden u op de hoogte hiervan. 

 

  Tot slot gaat onze dank en aanbidding uit naar Onze Vader 

  die in alles heeft voorzien!   

                                                       

      Wij wensen u veel leesplezier!  Linda Arias-Vaseur 

 

 

Nieuwsbrief  

September -  December 2022 

 



 
 
 
 
 
 

Wat  vliegt de tijd elke keer weer.  

Ja en dat is inderdaad het enige dat niet stilstaat. Wij mensen kunnen van alles 
plannen, maar de tijd gaat gewoon door. Zo ook met het afgelopen jaar. En wat 
geweest is, keert niet meer terug. Na ons vertrek uit Suriname op 29 maart 2022 
hadden wij alweer plannen om in het najaar van 2022 onze trainingen voort te 
zetten in Suriname. Terug in Nederland hebben wij de discipelschap trainingen 
vervolgd op de zaterdagavonden en zondagmiddag via zoombijeenkomsten. 
Gedurende de 6 maanden was het natuurlijk weer afspraken maken voor de 
volgende trainingssessies in Suriname. De datum was geprikt en 20 september 
maakten wij ons op om naar Suriname te vertrekken. Altijd weer fijn even buiten de 
´koude´ grenzen uit Nederland, in het tropische klimaat aan te komen, maar bovenal 
de plezierige ontmoetingen met de broeders en zusters is elke keer weer fijn.                                                                     

K indertehuis  

 

EIn dit tehuis, waar de familie Muljadie de zorg heeft over ongeveer 18 
kinderen 
 i in de leeftijd van 9 tot 18 jaar, brachten wij hen eveneens een bezoek.  

 

  

                                              Ingezamelde goederen 

4 

Tieners 

uit dit 

tehuis 

lieten 

zich   

dopen. 

   Net zoals bijna iedereen, hebben ook zij te kampen met    
    inflatie, prijzen van levensmiddelen die blijven stijgen,  
    kleding en 1e levensbehoeften die in sommige gevallen nu zelf 
   2 keer duurder zijn geworden.  
   Wij hebben vanuit Nederland goederen ingezameld om hen  
    hierin te ondersteunen. DTWW wil dit kindertehuis blijven  
o  ondersteunen. 
  

h hierin te ondersteunen; m et dank 
aan een ieder die hierin  
    heeft bijgedragen.  
 

‘The Risen Glory’ in Para.  
De familie Muljadie heeft de 
leiding en zorg over deze 
kinderen. Wij komen nu 
ongeveer 5 jaar bij Judy in het 
kindertehuis en zien met 
hoeveel zorg en liefde zij deze 
kinderen opvoeden. Zeer 
gedisciplineerd!  Alle kinderen 
hebben een huishoudelijke 
taak te vervullen.  

 

 

 

 

 

Zij krijgen, waar nodig, huis-
werkbegeleiding, medische 
zorg en voor allerhande zaken 
die er in een huisgezin 
voorkomen, wordt door Judy 
en haar gezin gezorgd.  
Er wordt ook Bijbels onderwijs 
gegeven. Iedereen doet mee, 
jong en oud!     
 
 

 

 

 

Vier tieners hadden te kennen gegeven zich te willen 
laten dopen, hetgeen ook is geschied 

  

De kinderen verbouwen hun eigen 

groenten; Antroewa en Tajerblad 



 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

Dat wij discipelschap trainingen geven in 

Nederland, Suriname en Curaçao is iedere keer weer 
een uitdaging. Alle voorbereidingen z.a. 
uitnodigingen en programma’s voor de trainingen 
maken en versturen naar betrokkenen, worden 
weken van tevoren getroffen. 5 Dozen met 
allerhande goederen en materiaal ten behoeve van 
de trainingen en de kindertehuizen, worden ruim 
van tevoren opgestuurd.  

Dit keer ontvingen wij een uitnodiging van het voorgangers echtpaar Asjeme om 
bij hen in de gemeente te Saint Laurent in Frans-Guyana een seminar te geven. 
Via Lygia en Alfons Kuich, (kennissen van de familie Asjeme, die eerder bij hen in 
de gemeente een bemoedigend woord hadden gebracht) kwamen wij met hen in 
contact.  
Voor deze gelegenheid ging ook zr. Hanna Chee, (die deze trainingen nu een 
aantal jaren volgt) mee. 

Dat was voor ons weer een nieuwe uitdaging. Omdat er Frans gesproken wordt, 
werd de training naar het Surinaams of Aukaans vertaald, met dank aan onze 
gastheer en -vrouw Asjeme.  

 

 

 

zr. Hanna en zr.  Linda bij de 

douane in Albina op weg naar 

Saint Laurent 

In de boot op weg naar Saint 

Laurent in Frans-Guyana 

Lalita Bidesie, voorzitter van Stg. DTWW, 

helpt met het inpakken van de dozen! 
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 AsewaOtono 

 

Nieuwe discipelen 

 

 

        

 

 

 

Zuster Marlène Asjeme die voor ons 

vertaalde 

 

  

 Zr. Hanna Chee, zr. Lygia en br. Alfons Kuich 

         

   Enkele onderwerpen 
    tijdens deze trainingen: 

- Wie is God,- De mens 

- Het Oude- en het 

Nieuwe  Verbond - De 

wederkomst van Jezus 

- Christus als Koning – 

Leiderschap -  

Hoe ontdek ik mijn 

bediening – Gebed – 

Zoon schap - Hoe te 

functioneren in het 

Koninkrijk van God  

- Het Koninkrijk der 

Hemelen -  

Het Koninkrijk van God 

en nog vele andere 

onderwerpen. 

  

 

Gemotiveerde deelnemers die deze training 11 weken hebben bijgewoond   

 

Iedere zaterdag van 1 oktober tot en met  
10 december werden onderwerpen, niet alleen 
voor pas ingestroomde deelnemers gegeven 
met fundamentele informatie van de trainingen, 
maar ook onderwerpen voor hen die deze 
trainingen al enkele jaren volgen.  
 

 

Alle trainingen zijn interactief. 
Voor de lunch, een hapje en 
drankje werd elke week gezorgd, 
zij het door een van de 
deelnemers aan deze training of 
door iemand anders. 
 



 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe Discipelen 

Joh. 3:5-6 :  Jezus antwoordde: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand 
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 
6  Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest’. 
 
Dit gesprek voerde Jezus met Nicodemus, op zijn vraag wat hij moest doen om 
het Koninkrijk te beërven. Vandaag, 2000 jaar later, stelt men zich deze vraag nog 
steeds. Wij kunnen slechts verkondigen wat Jezus zelf zei en deed.  
 
In de trainingen komt steeds weer de functie en de noodzaak om vervuld te zijn 
met de Heilige Geest aan de orde. 

     

 

 

 

 

 

Aan eenieder die het besluit in zijn/haar 
hart heeft gemaakt om zich te laten 
dopen, leggen wij de doop  door 
onderdompeling en de vervulling met de 
Heilige Geest eerst uit, zoals Jezus dat ook 
uitlegde aan Nicodemus.  
 
 

 

Nadat enkelen overtuigd werden en zij 
uitleg over de doop en vervulling met de 
Heilige Geest ontvingen, lieten zij zich 
ook dopen. 

 

 
Prijst de Heer, die Zijn Woord altijd gestand 
doet. 
Hij overtuigt en spreekt vandaag de dag nog 
steeds tot vele harten. 

  

Het Koninkrijk van God breidt zich uit!  



 
 
 
 
 
 

Gemeente Helena Christina 

 
 

           

 

Afsluiting Training seizoen 

Toen wij in 2020 de discipelschap trainingen in Weid 
Mijn Lammeren zouden afsluiten met een 
uitje/fellowship in het plaatsje Carolina, gooide 
Corona roet in het eten; maar wat in het vat zit, 
verzuurt niet!  
Door Roy en Deborah die deze gelegenheid hadden 
geïnitieerd, konden wij, nu 2 jaar later, op donderdag 
24 en vrijdag 25 november het seizoen met elkaar in 

deze toeristische plek aan de Suriname rivier afsluiten. Eenieder had wat lekkers 
of een heerlijke maaltijd bereid en we hebben kunnen genieten van een fijne 
fellowship met elkaar. Paul Monkou had een overdenking gebracht vanuit 
Genesis 1:26. Helaas kon niet iedereen mee, maar voor een volgende keer houdt 
men zich wel aanbevolen. 

12 December was onze laatste samenkomst in 
de gemeente in Helena Christina.  
Over het onderwerp ‘Wie is God en wie zijn 
wij’  hebben enkelen te kennen gegeven nu 
pas het doel van God met hun leven te 
verstaan. Sommigen lieten ook weten hoe zij 
de training hebben ervaren en welke impact 
het tot nu toe in hun eigen leven heeft gehad. 
 

 

            

 

 

 

Vanaf 2019 komen wij bij br. Himray en  
zr. Melanie Samoedj in de gemeente in Helena 
Christina bijeen, voor het geven van discipel- 
schap trainingen. Ook hier zien wij groei in de 
gemeente. Het Koninkrijk breidt zich uit!  
Elke woensdag komt men samen voor de 
bidstonden en Bijbelsonderwijs en op de  
zondagen participeren zij samen met de  
broeders en zusters in Suriname en Nederland  
in de zoommeeting.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Wij hebben deze 2 fantastische dagen mogen afsluiten met een 
Bijbelquiz, die bij jong en oud als gezegend is ervaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Carolina 2022 

DTWW 

fellowship 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 Fundamentenstudieboek DTWW 

Daar is hij dan eindelijk, het fundamenten 
studieboek!  
Ons doel als stichting is om discipelen  
van Jezus te maken met woord en daad 
door de manier van denken te vernieuwen  
en te bewerkstelligen zoals de Bijbel het zegt in  
Romeinen 12:1-3. Een mens verandert alleen door zijn 
mentaliteit te vernieuwen en dat weten wij vanuit de 
Bijbel en de trainingen die Jezus zelf ±2000 jaar geleden 
gaf aan Zijn discipelen vanuit het concept van God.  
 
Jezus wist hoe het moest gebeuren en de manier waarop, 
is dé enige optie. Hij zei in het Evangelie van Johannes dat 
als wij in Zijn onderwijs blijven, wij de waarheid verstaan 
en dat de Waarheid ons vrij zal maken. In een ander 
hoofdstuk zei Hij dat wij de werken die Hij deed ook zullen 
doen. 

In het begin heeft Stichting DTWW alléén werkboekjes 
gemaakt voor de trainingen die op diverse locaties 
plaatsvonden; maar toch mistten wij een boekvorm wat 
vanuit onze doelstelling meer zichtbaar wordt. Ons doel is 
dat iedereen die dit boek leest en de Illustraties die erbij 
horen ziet, een beter zicht krijgt op wat Gods bedoeling 
voor de mens was en nog steeds is, want Gods Doel dat 
Hij oorspronkelijk met de mens had, verandert niet! 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Door dit boek wil DTWW een goed zicht geven  
van wat God onze Schepper heeft bedoeld voor de hele 
mensheid. Dit boek is vooral bedoeld voor degenen die 
Bijbelstudie geven of meer willen weten wat het Doel en Plan van 
God voor de mens is, zodat men gaat verstaan hoe zijn eigen 
bestemming te ontdekken. Uiteraard is de Bijbel het fundament 
van waaruit deze hoofdstukken zijn opgebouwd. DTWW zal in 
2023 haar volgende boek ‘Het concept van Christus’ uitbrengen.  

DTWW-promotie 

Broeder P. Doth Sr., is voorzitter van Radio- en TV-Shalom in 
Suriname. Hij heeft ons de gelegenheid geboden onze  trainingen 
in Suriname te promoten in onderstaande uitzendingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

In het programma Land Land Land Hoort 
Des Heren Woord van Radio Shalom, gaf 

Raymond een overdenking over het Woord 
van God 

(Via YouTube te zien) 

 
Linda in gesprek met mw. Margo Saling  

Br. Doth die het 1e exemplaar van het 

Fundamentenstudieboek in ontvangst 

neemt. 

In het programma ‘Vrouw Vandaag’ 
richt Linda zich tot de vrouwen in 
Suriname om hen te bemoedigen 

hun droom te volgen. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

En dan is het weer tijd om naar huis terug te keren; maar wij 
mogen terugblikken op een zeer gezegend en vruchtbaar jaar, 
waar wij God dankbaar voor zijn.  
Hem komt toe alle Lof, Eer en Dank die in alles heeft voorzien 
en ons heeft bijgestaan. 
Wij willen u in het bijzonder bedanken voor uw inzet, 

betrokkenheid en bijdragen in het afgelopen jaar, maar ook uw gebeden voor 
ons, zodat wij deze trainingen konden geven en de boodschap van het Koninkrijk 
van God konden verkondigen.  
 
U heeft mede bijgedragen in: 
 
- De totstandkoming van het Fundamentenstudieboek. 
- Alle giften en bijdragen voor alle inkopen t.b.v. de trainingen en de 
  Kindertehuizen. 
- De benzinekosten. 
- De huur voor de trainingsruimten in Asewa Otono. 
- Een auto in de periode van ons verblijf in Suriname. 
- Verblijf in Frans-Guyana. 
- Uw wekelijkse gastvrijheid en fellowship. 
- Kortom voor uw betrokkenheid en gebeden. 

DTWW-2023 

Stichting DTWW heeft voor 2023 de volgende doelen gesteld, t.w.: 

• Het ondersteunen van kindertehuizen in Suriname 

• Fysieke trainingen/meetings in Suriname, Frans–Guyana, Nederland  

• Jeugdsamenkomsten in Suriname 

• Seminars in Nederland 

• Wekelijkse zoom-samenkomsten op de zaterdag en de zondag.    

  

Wilt u ook deel uitmaken van deze doelen voor 2023, dan is uw bijdrage 
hiervoor van harte welkom. 
                                                                                                                                                     
Wij wensen u namens het Bestuur van Stichting DTWW Gods rijke zegen.  

Stichting DTWW - Boorn 220, 3068 LA Rotterdam 

      Tel. +31 623997829, Tel.+31 657564249 -  E-mail: info.dtww@gmail.com, Website: www.dtww.nl 

      KVK nr.: 68139322,  IBAN: NL42 INGB 0007755772 
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