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5 mei 2019

Na 9 uur vliegen B
kwamen wij
veilig aan in

Suriname.

Beste lezer, hiermee willen wij u wederom informeren over onze missie van de afgelopen
10 weken in Suriname. Het is elke keer weer spannend wanneer wij ons voorbereiden om
deze boodschap van het Koninkrijk te verkondigen; Wat ons steeds drijft dit concept van
het Koninkrijk te verkondigen?

Wij nemen u graag mee op onze missie.

Namens Stichting DTWW
Gods zegen gewenst ,

Raymond en Linda Arias




—

ISCIPELSCHAP TRAINING
L’  NEDERLAND

In onze Nieuwsbrief van september —
december 2018, hebben wij beloofd u
nader te informeren over de
discipelschap trainingen in Rotterdam.

Nadat wij in 2015 deze discipelschap
trainingen aan huis zijn gestart; geven wij
deze gedurende 10 weken eveneens op
diverse locaties in Rotterdam.

ledere maandag- en vrijdagavond
kwamen wij in huisgroepen samen om te
onderzoeken wat het doel, plan en
bestemming voor een ieder van ons is.

Dit vereist dat wij aan de hand van de
Bijbel de oorspronkelijke bedoeling van
God met de mens gaan onderzoeken.

Math. 4:17 : uitspraak van Jezus:

‘Bekeert u, want het Koninkrijk der
Hemelen is nabijgekomen’.

In GWV: From then on, Jesus began to
tell people, "Turn to God and change the
way you think and act, because the
Kingdom of Heaven is near!"

Met andere woorden, (terug) denken
zoals het was in Genesis 1, 2, 3:1-7 en
ernaar leven.




mISC]PELSCHAP TRAINING IN WEID MIJN LAMMEREN SURINAME

Een planning hadden wij wel, maar nog geen datum voor de
volgende training in Suriname. Blij verrast waren wij toen wij op
29 januari jl. te horen kregen dat ‘De Koning Ministries’ ook deze
keer in de huur van de trainingszaal zou voorzien.

De voorbereidingen voor onze missie kon van start gaan.

Onze hartelijke dank gaat tevens uit naar dhr. De Koning en

De Koning Ministries en bovenal aan onze Hemelse Koning.

De 1© discipelschap training in Weid Mijn Lammeren was op
zaterdag 11 mei en de laatste op zaterdag 13 juli 2019.

Het was wederom een fijn weerzien met onze zusters en broeders die 10 weken
de training bijgewoond hebben.

Wi ZUN EEN

WIJ HEBBEN EEN

WU ORGANISEREN
N

In mei en september 2018 hebben wij uit het werkboekje | ‘Leven in Gods Koninkrijk’
en werkboekje Il ‘Functioneren in Gods Koninkijk’, diverse onderwerpen behandeld z.a.:
De ziel / Wat is het Koninkrijk der Hemelen? / Het Concept van het Koninkrijk/

Wat was het Goede Nieuws/Evangelie dat Jezus predikte?
Wat is Gods doel met mijn leven?

Enkele van de onderwerpen - behandeld in werkboekje 3
‘Handelen in Discipelschap’
waren o.a. God is een God van Dimensies
Hoe versta ik Koninkrijk- Filosofie / Mentaliteit ?
Hoe lees / bestudeer ik de Bijbel ?
Wij zijn geschapen voor Gods Welbehagen / Het Oude en het
Nieuwe verbond — Testament



Enkele reacties van de deelnemers over hun bevindingen aan deze sessies.

Dank aan alle deelnemers die de training trouw hebben bijgewoond maar
ook voor hun toewijding en inzet iedere zaterdag.




Getuigenis van
zr. Virginia

Inleiding

zr. Deborah

Gemotiveerde zusters, moeders, oma's
die deelnamen aan deze bijzondere dag.
Wanneer blijkt dat je als vrouw ook kunt
functioneren in jouw bediening, rijst al
gauw de vraag: ' wat is mijn bediening en
hoe kan ik er in functioneren' ?




In menig sessies of bijeenkomsten wordt er wel eens
gesproken over ‘weten wie je bent in Christus’, maar
niet altijd is duidelijk wat het doel, plan en
bestemming van 6od met ons leven is. Het maakt
niet uit waar je geboren bent of vandaan komt, het
doel van God met de mens die Hij geschapen heeft,
is nog steeds hetzelfde.

Wij mogen terugzien op
een gezegende en
geslaagde vrouwendag.

Aan alle dames die
hieraan hebben
deelgenomen en gezorgd
hebben voor de
overheerlijke hapjes en
de exotische fruitmand,

mijn hartelijke dank.
Linda



Leiderschap seminar 7 juli 20189

De inleiding handelde over hoe te functioneren in leiderschap.

Geen leiderschap vanuit de wereld, maar leiden vanuit jouw eigen bediening
door dienstbaar te zijn. Jezus zelf, de Grootste Leider, (Math. 23:10-11)
toonde ons het voorbeeld.

Huissamenkomst Lelydorp
ledere woensdag avond gedurende 9 weken, ontving men dicipelschap
training aan huis bij de familie Poetsema. De onderwerpen uit het
werkboekje I, ‘Leven in Gods Koninkrijk’ behandeld, wederom met veel
interactie. Onze dank gaat uit naar alle deelnemers en in het bijzonder
John en Hertha Poetsema, die hun huis hiervoor beschikbaar hebben gesteld.

By
N




Een week voor ons vertrek naar
Nederland werd ons gevraagd een
sessie te behandelen in de gemeente
waar Jonathan samenkomt. Hijzelf
heeft vorig jaar september en dit

j seizoen (mei-juli), de discipelschap
trainingen in WML bijgewoond. Hij

| heeft vanwege de indruk die het op
hem heeft gehad, ons voorgesteld aan
het voorgangersechtpaar om deze
training ook bij hen in de gemeente te
geven.

Zij hebben te kennen gegeven bij onze
volgende komst naar Suriname, deze
training te willen volgen.

Het Koninkrijk van God breekt baan...
Wordt dus vervolgd!




Een nieuw begin

Heel bijzonder hoe door het Woord van het Koninkrijk van God harten
aangeraakt worden. 3 Personen hebben besloten zich te laten dopen.

Training Kwarasang iedere vrijdagavond van 19:00 - 21:00 u.

Een zeer gemotiveerde huissamenkomst,die wekelijks op de vrijdagavond samenkomt.

Na elke sessie was het napraten en fellowshippen, onder het genot van de heerlijke
hapjes, bereidt door onze gastvrouw en - heer.




Bestuur DTWW

Kennismaking bestuurslid DTWW

In de voorgaande Nieuwsbrieven heeft u kennis mogen maken met de
| voorzitter en penningmeester van stichting DTWW. In deze nieuwsbrief
stelt onze secretaris zich aan u voor.

Mijn naam is Ingrid Macintos-Maclean.

Vanaf de oprichting van DTWW, ben ik secretaris van deze stichting.

Linda en Raymond ken ik al jaren. Linda al vanaf mijn kinderjaren.
Wij zijn in dezelfde straat opgegroeid.
Wij bezochten dezelfde gemeente en zijn 26 jaar geleden samen gedoopt.

Wanneer Linda en Raymond in Nederland zijn en de training verzorgen op maandagavond,
gaan mijn man en ik met veel plezier er naar toe.

Elke week horen wij weer nieuwe dingen en openbaart de Heilige Geest aan ons weer iets
over Gods Koninkrijk. Ook was het voor ons een openbaring dat met de wedergeboorte door
de Heilige Geest, Gods Koninkrijk in je gebracht is en wij nu al burgers zijn van het
Koninkrijk der Hemelen. In Matheus 4:17 zegt Jezus immers "bekeer je want het Koninkrijk
der Hemelen is nabij gekomen”. Je hoeft het alleen te zoeken, vinden en ernaar leven door
anders te gaan denken. Toen wij dat eenmaal door hadden, ontdekten wij dat het eenvoudiger
werd om te heersen over omstandigheden. Dit heeft zoveel rust en vreugde in ons leven
gebracht. Wij zijn altijd nog blij en dankbaar dat de Heer dit op ons pad heeft gebracht.

Natuurlijk heb je nog wel momenten waarop het niet gaat zoals je het zou willen, maar
dan is het goed om te weten dat de Heer ons leven in Zijn hand heeft.

Hij doet alles meewerken ten goede, omdat Hij Zijn doel met ons wil bereiken.

Door Zijn Woord leren wij weer elke dag nieuwe dingen over het Koninkrijk Gods.
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Begrafenisdienst

Er waren helaas ook minder fijne momenten toen wij te horen kregen
dat een van de deelnemers - die twee jaar geleden de trainingen een

aantal keren bij Paul Monkou heeft bezocht — kwam te overlijden.
Tijdens zijn opname in het ziekenhuis heeft hij aan Paul Monkou te
kennen gegeven dat wij als team zijn begrafenisdienst moesten leiden.

Training e Apoera
e

Video conference

De huissamenkomst bij Paul Monkou te Geijersvlijt Suriname, tijdens de discipelschap
training via videoconference vanuit de Boorn in Rotterdam.
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Dank en Gebed

‘Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden’

Wij zijn de Heer bijzonder dankbaar dat Hij in alles heeft voorzien en ons heeft
behoed en bewaard en ons overal veilig naar toe heeft gebracht.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw gift en bijdrage die hebben voorzien in:

De vliegtickets

Een auto in Suriname

De vervoerskosten t.b.v. de diverse trainingen op locatie
Huur van het pand in Weid Mijn Lammeren

Keyboard ten behoeve van de gemeente in Apoera
Presentjes voor de vrouwendag

Kinderspeelgoed en kleding

Gift voor de pennen (met DTWW opschrift)
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Graag uw gebed voor dit werk.

Voor donaties/sponsoring, kunt u gebruik maken van het onderstaande
rekeningnr. onder vermelding van:

'Gift t.b.v. discipelschap training DTWW”

(giften zijn fiscaal aftrekbaar)

Namens Stichting DTWW,

Raymond en Linda Arias

Stichting DTWW - Boorn 220, 3068 LA Rotterdamn
Tel. +31 623997829, Tel.+31 657564249 Tel. +597 8583956
E-mail: info.dtww@gmail.com, Website: www.dtww.nl
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Discipelschap

Toerusting

Worldwide
ANBI
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