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Zaterdag 22 september – Het is  (achteraf) altijd  weer   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is elke keer weer een uitdaging uit te mogen gaan om het Koninkrijk van 
God te verkondigen.  

En als de Heer je zendt, dan heeft Hij in alles reeds voorzien; blijkt steeds weer 
hoe de Heer telkens weer voorziet in de middelen voor het werk waartoe Hij ons 
heeft geroepen. Wij mogen derhalve terugblikken op een gezegend 2018; de 

Heer heeft tot de harten gesproken!  

Ook deze keer willen wij u deelgenoot maken van onze missie. 

Wij willen u hartelijk danken voor uw gebeden, giften en bijdragen in welke 
vorm dan ook, die dit alles mede mogelijk heeft gemaakt. 

 
Nadat wij in 2011 het Koninkrijk van God hadden ontdekt, zijn wij  gaan 
onderzoeken wat dat Koninkrijk precies inhoudt en hoe het functioneert. 
Ik ben erachter gekomen dat tenzij iemand niet opnieuw begint zijn manier van 
denken en leven te veranderen, hij/zij niet kan verstaan wat Jezus bedoelde toen 

Hij zei, ‘ bekeert u,  want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen’.                                                  

Het is mij vanaf mijn wedergeboorte nooit duidelijk geweest hoe ik moest 
denken en leven vanuit de bedoeling van God toen Hij de mens schiep.  
Pas toen ik ben gaan onderzoeken, is  mijn leven compleet veranderd.  
Mijn hele manier van denken en leven werd op zijn kop gezet. Eindelijk begreep 

ik wat mijn roeping en mijn bediening waren en zeker toen God tot mij sprak, 
‘aan jou heb Ik gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk te kennen’. 

Dat werd de oorzaak van een passie die in mij begon te leven. Ik had er alles  
voor over om het doel wat God met mij had in vervulling te zien gaan. Door de 
jaren heen hebben wij ook ervaren dat wij met onze bediening, het concept van 

het Koninkrijk moesten brengen. In 2013 zijn wij in Suriname gestart en  
vervolgens overal waar de Heer ons zendt.  Zoals wij ook onderwijzen, dat de 
bediening van een persoon in hem is en altijd zal blijven. Onze bediening werd 
steeds zichtbaarder, naarmate wij het woord van het Koninkrijk 

zelf beter gingen verstaan en onderrichten.  
 
Het is nodig dat men voor dit concept open staat om het te verstaan en persoonlijk 
toe te passen. Voor ons  is het net zo evident, want in het geven van dit onderwijs, 
groeien wij ook. 

Dit is de reden waarom deze trainingen zo belangrijk zijn om bij te wonen. In 
Rotterdam geven wij deze training eveneens en in onze volgende nieuwsbrief  
zullen wij hiervan uitgebreid verslag doen. 

Gods zegen en tot ziens in een van onze trainingen. 
 
Raymond Arias 

                                                                                                                                                   

  Discipelschap Training        World Wide         
                     

                                                                                                                     DTWW                                 

Nieuwsbrief periode september – december 2018 
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHypeT1e3gAhXvsaQKHX_1CNYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaartenenatlassen.nl/wandkaarten/landkaarten/nederland&psig=AOvVaw0Xdg8aLtzZlUorLhBr5l71&ust=1551966840263850
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       The Risen Glory Para 

Familie Muljadi  van het opvanghuis  
‘The Risen Glory’, heeft de zorg, opvoeding  en 
begeleiding voor deze kinderen op zich 
genomen. Dit is het tweede seizoen waar wij de 
discipelschap trainingen hebben gebracht. Voor 
deze kinderen werd er 2 x in de maand een 
Bijbelse film gedraaid. Het is altijd weer een  

                                                              zegen deze blije gezichtjes te zien. 

 

 

 

Namens de leiding en de kinderen van “The Risen Glory” hartelijk dank voor de gesponsorde 
schoenen. 

             
                                          

Bezoekje aan Stichting Opbouwteam Suriname Nederland   
 
Stichting DTWW heeft een doos met kinderkleding, schoenen en 
speelgoed in Nederland ingezameld voor het kinderwerk in 
Kwarasang.    

 
 Knutsel dag  

 
 

Deze dag is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking 
met Stichting DTWW en Stichting OTSN. 
 
Op 8 december heeft Stichting OTSN een knutsel dag 
gehouden met als thema  
‘de symbolen van Gods Koninkrijk en de Tien Geboden’.  
 
 

Er waren ongeveer 40 kinderen tussen de 4 en 13 jaar oud.  
Mede door een donatie van de vice President voor de tent,  hebben de kinderen een onvergetelijke dag gehad.  
Met volle handen en buikjes gingen de kinderen huiswaarts met de vraag wanneer weer? 
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 Discipelschap training in Weid Mijn Lammeren  

 
Er zijn van die momenten dat je je steeds weer verwondert hoe de Heer werkt. 

Nadat wij kennis hadden gemaakt met Gloria Lie Kwie Sjoe en haar team bij Weid Mijn Lammeren, waar wij de 
trainingen zouden brengen, hebben wij  hen geïnformeerd over de DTWW als stichting en over ons werk in 
Nederland en Suriname. Weid Mijn Lammeren beschikt over een prima ruimte waar deze trainingen gehouden 
kunnen worden en voldeed helemaal aan onze verwachtingen. 

Van Gloria kregen wij te horen dat er (reeds) in de huur van de ruimte voorzien was door een broeder van   
‘De Koning Ministries’ die in oktober met zijn gezin uit Amerika ook in Suriname aanwezig zou  zijn voor 
diverse lezingen.  

Voor het kinderwerk in Weid Mijn Lammeren, heeft   
Stichting DTWW een bedrag gedoneerd en, speelgoed en 
kinderbijbels (uit Nederland) overhandigd. 

 

 

 

Discipelschaptraining  In deze training hebben wij de 
onderwerpen die betrekking hebben op het functioneren van 
de gelovige in Gods Koninkrijk - zoals Jezus ons dat opdroeg te 
verkondigen -  behandeld. Het waren wederom gezegende 
training sessies waar over en weer interactie mogelijk was. 

De nadruk hebben wij vooral willen leggen op de ‘vernieuwing van ons 
denken ’ ; “ word hervormd door de vernieuwing van jouw denken” …. 
Rom.12:2. Uit de diverse reacties is wederom gebleken dat een 
vervolgsessie zeer gewenst is. In onze volgende training sessies zullen de 
deelnemers tevens de gelegenheid krijgen zelf een onderwerp te 
behandelen.   
  

     

 

  

 

 

 

Wij zijn wederom vol verwachting en zien uit naar de/onze volgende missie. 
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                                                               Bezoek aan John en Jenny Sweep                                                                                                      

                                                                          (voorgangersechtpaar) 

                                                       Gemeente ‘Christ Mission to the World Ministry’ 

                                                                                                                      aan de Bloemenveld weg. 

                                                                                                 

              
 

 

 

 

 

 
          

 

 

     Discipelschap toerusting Gijersvlijt 

        
        Vanaf wij in 2016 zijn gestart met discipelschap 
       training voor Paul Monkou en zijn personeel, heeft een  
       aantal zich gevoegd bij de trainingen. Br. Paul brengt                                                                                                                            
       thans zelf op de zondag, maandag en donderdag deze 
       trainingen.. 
        

              

   

 
 

 
Nadat wij enkele jaren geleden geïnspireerd werden 
het Koninkrijk van God uit te breiden, hebben wij er 
alles op gezet om dit doel te kunnen bereiken.  
Wij hebben hierin veel tegenstand ondervonden en 
voor John die enkele maanden uit de roulatie was 
vanwege een infectie in het bot van zijn voet, heeft ons 
er niet van weerhouden onze bediening in de 
gemeente uit te oefenen. Wij komen nog elke zondag 
bijeen om het woord van God te verkondigen.  
Om dit mooie werk voortgang te laten hebben vragen 
wij u in het bijzonder te bidden voor:  
vervoer (een geschikte auto), middelen die het 
mogelijk maken dit werk te mogen doen en goed 
meubilair (tafels en stoelen). Voor uw hulp en gebeden 
zeggen wij u bij voorbaat hartelijk dank. 
                                                                    John en Jenny Sweeb 

 

Stichting DTWW heeft de gemeente een beamer 
geschonken en voor de kinderen uit de buurt zijn al 
enkele Bijbelse films vertoond.    
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                 Discipelschaptraining en ingezamelde brillen voor Apoera  
 

Zoals was gepland, zouden wij in november vorig jaar een driedaagse 
discipelschap training verzorgen in de gemeente in Apoera. Wij hebben over en 
weer contact gehad met de voorganger, br. Barker, over de te behandelen 
onderwerpen, kortom alle voorbereidingen ten behoeve van de training. Het 
wachten was dus op de dag van ons vertrek…..maar helaas, wij moesten deze 
afspraak uitstellen. 
Een paar dagen vóór ons vertrek, kregen wij te horen dat de terreinauto 
waarmee wij naar toe zouden rijden, enkele mankementen vertoonde en de 
reparatie enkele dagen zou duren. Noodgedwongen moesten wij deze afspraak 
uitstellen. Rijden van Paramaribo naar Apoera duurt over de weg ca. 7 a 8 uur. 
Je rijdt in principe dwars door de jungle van Suriname.  
 
Zoals het er thans uitziet zullen wij in het voorjaar deze trainingen alsnog 
geven.  
 
Ten behoeve van sommigen uit deze gemeente  
hebben wij gezondheids- en leesbrillen geschonken 
welke wij in Nederland hebben ingezameld. 
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Santo Boma       
 

Het dames team van Prison Fellowship dat 
zich inzet voor  de vrouwen  in detentie. Het 
wordt een beetje een vertrouwd beeld van 
wat je weer te zien krijgt wanneer je bij 
Santo Boma binnenstapt. Alweer het 4e jaar 
dat  DTWW in samenwerkingsverband met 
PFS deze toerusting geeft bij de vrouwen en 
bij de mannen. Het bijzondere aan deze 
bezoeken is dat je weet dat je in opdracht van 
de Heer zelf gaat. Hij wilt zich aan een ieder bekendmaken. Ook aan hen! 
 
De gesprekken die er ontstaan uit zo’n Bijbeltoerusting zijn van heel 
uiteenlopende aard. Het weerzien met de familie, buurtgenoten etc.;  het is al 
moeilijk genoeg voor hen om te resocialiseren.  
 
In het Koninkrijk van God  vergeeft de Heer ons wanneer wij onze 
zonden/ongerechtigheden belijden. Men is zich daar soms helemaal niet van 
bewust. Genoeg Bijbelse voorbeelden waar Jezus ons in onderwijst.  
 

 

 

Bestuur DTWW 
 
 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur 6 keer vergaderd. Op de agenda kwamen  
onder anderen zaken aan de orde zoals het beleid, doelstelling, activiteiten en 
sponsoring van de Stichting. 
Wij streven er naar om deze doelen ook in 2019, waar nodig, te realiseren. 
 
 

Gemeente Gods gerechtigheid Moengo 
 

Discipelschap training op Moengo in mei 2018.    Ook dit jaar zijn 
wij benaderd om vervolg trainingssessies te geven. Wij zien er naar 
uit. 
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Dank en Gebed 
 

Alle lof, dank en eer aan Onze Vader, die ons in het afgelopen jaar heeft 
behoed en beschermt op onze wegen.  

Onze dank nogmaals voor uw gebeden en giften.  

Wilt u ons werk blijven ondersteunen door middel van sponsoring of donaties, 
graag  onder  vermelding van “giften” ten behoeve van Stichting DTWW, werk 
en goede doelen in Suriname.  
 
In mei 2019 zal de DTWW de discipelschap trainingen in Suriname 
voortzetten.  

 

Wij streven er naar u zoveel mogelijk op de hoogte te stellen van de 
ontwikkelingen op onze missies en hopen dat deze nieuwsbrief hierin heeft 
bijgedragen. 

 
Hartelijke groet en Gods Rijke zegen gewenst. 

 

Namens Stichting DTWW, 

 

Raymond en Linda Arias                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting DTWW  Boorn 220, 3068 LA Rotterdam 

Tel. +31 623997829, Tel.+31 657564249 Tel. +597 8583956 

E-mail: info.dtww@gmail.com, Website: www.dtww.nl 
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