Discipelschap Training World Wide

Het is alweer een tijd geleden dat u onze nieuwsbrief ontving. In deze periode is
er heel veel te doen geweest in het Koninkrijk van God.

Benieuwd, dan nemen wij u graag mee op onze missie in Suriname.

Een speciaal woord van dank voor uw gebeden, giften en bijdragen in welke vorm
dan ook. De Here zegent u hiervoor rijkelijk!

Vertrek Schiphol op 23 februari 2018

Je hebt van die dagen dat jouw

geduld op de proef wordt gesteld; zo ook de dag
van ons vertrek op 23 februari jl. Reden; een
technische storing: de bagageband op Schiphol is
defect met als gevolg: lange rijen.

Bij aankomst in Suriname, kort na de landing
krijgen wij tenslotte te horen dat twee derde
van alle bagages/koffers in Nederland is achtergebleven en dat deze met de eerstvolgende
vlucht in Suriname zou aankomen. In ons geval pas de maandag daarop. Na alle ergernissen
en obstakels , konden wij onze koffers ophalen en aan onze missie beginnen.

De 1€ week hebben wij zoals gebruikelijk diverse gesprekken gevoerd met

proeders en zusters, ontmoetingen met 0.a. gemeenteleiding en voorgangers,

waar de discipelschap trainingen gebracht zal worden Ook deze keer hebben wij op
5 verschillende locaties de trainingen verzorgd,.

Elke zondag, maandag en donderdag te Geijersvlijt

Elke dinsdag in Christ Mission to the World

Elke woensdag op Para

Elke zaterdag in het CCS

3 Weken elke donderdag in de gevangenis in Santo Boma.

Waarom aeze trainingen:

God de Vader had na de val van de 1° mens (Adam) het plan om Jezus geboren te laten
worden uit een maagd hier op aarde. Zijn doel hiermee was om ons wederom te verzoenen
met de Vader, die in de hemelen woont . In Genesis 1:26 geeft Hij ons het mandaat om in
Zijn Koninkrijk heerschappij te hebben over zijn schepping en om vruchtbaar te zijn. Velen/
gelovigen kennen het doel van God voor hen persoonlijk vaak niet en leven in
onwetendheid. Zeker het laatste is duidelik zichtbaar. Omdat wij vaak geen kennis hebben
(vergaard) van het Woord van God, blijven wij in onwetendheid. (Hosea 4:6) .




In deze discipelschap trainingen willen wij met name de nadruk leggen op het doel, plan en
bestemming van de mens in het Koninkrijk van God. (Gen. 1:26).

Wij wensen u tot slot veel leesplezier toe en danken u bij voorbaat voor uw gebeden voor
het werk hier in Suriname.

Discipelschap toerusting Gliersvijjit

Nadat wij in 2016 zijn gestart met discipelschap

training voor Paul Monkou en zijn personeel; (waarna 2 van

hen zich hebben laten dopen), is de belangstelling en

de noodzaak voor de training enorm toegenomen,

zozeer dat zjj te kennen hebben gegeven om 3 keer in de week samen
te komen voor deze discipelschap training.

Men komt trouw en ervaart dat dit concept (van het Koninkrijk van God
werkt, als zij zich er voor openstellen en zij het toepassen in hun
persoonlik leven.

Paul brengt nu aan hen zelf de trainingen wanneer wij in Nederland zijn.

Onvermoeid brengen John en Yenny Sweeb op zondag het Woord van God in
de gemeente. De opstart ging mede in verband met gezondheidsklachten van br.
John moeizaam, maar dankzij gebed en volharding is hij goed opgeknapt en
brengen wekelijks het Woord in de gemeente aan de Bloemenveldweg 19 in het
district Wanica.

4 Dinsdagen mochten wij ook bij hen in de gemeente toerusting verzorgen en
hebben voor de jongeren de film van Jozef en Mozes gedraaid. =
Voor de jongeren zullen wij onder andere Christelijke films en boeken

inzamelen zodat zij in hun kinderdiensten ook aan hun trekken komen.




Bezoek Opvangtehuis The Risen Glory” en discjpelschap training.

In april hebben wij een bezoek gebracht aan dit Opvangtehuis nadat wij kennis maakten
met Judy Muljadi, directeur van het opvangcentrum en voorzitter van deze stichting.
Judy heeft begin april discipelschap training gevolgd op Lelydorp en was geinteresseerd
in de onderwerpen en vroeg ons deze training ook bij hen op Para te verzorgen.

Stichting de Risen Glory trekt zich het lot van Discipelschaptraining Para
misbruikte en mishandelde kinderen op Para

erg aan en Judy en haar man Clive bieden opvang aan

een aantal kinderen in de leeftijid van 5 - 15 jaar..

Elk kind heeft zijn/haar eigen’rugzakje”.

Deze kinderen, veelal misbruikt, mishandeld en liefdeloos behandeld, waren overgeleverd
aan een maatschappij, die ze ook niet (volkomen) konden opvangen.

Het echtpaar Mu liadi heeft vol liefde de zorg voor deze kinderen op zich genomen en stelt
alles in het werk om deze kinderen dat mee te
geven dat zij ook in een gezond leefmilieu
kunnen opgroeien.

Film van Jozef vertoond voor de kinderen van
het opvangtehuis

Vermeldenswaardig is dat 2 gezinsleden uit de familie
Muljadi zich heeft laten dopen.

Met ons volgende bezoek aan Suriname,
zal er een vervolg training komen en voor
. deze kinderen zal er kleding, schoeisel,
: : . kinderbijbels en christelijke kinderfilms
mgezameld vvorden \/oor hen graag uw gebed dat zjj alle middelen
~" die zij nodig hebben zullen ontvangen om dit mooie werk te blijven
voortzetten. In ons volgende verslag
meer hierover.




Discipelschap training gemeente Gods gerechtigheid Moengo

Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 mei
wederom een 3 daagse discipelschap

training in Moengo in Pinkstergemeente

Gods gerechtigheid. Aan dit seminar hebben
taakleiders en oudsten deelgenomen . Op Moengo
heb je verschillende etniciteiten, en voor deze groep
Aukaners, was een vertaalster nodig, die vanuit het
Nederlands perfect naar het Aukaans heeft
vertaald. Het was een gezegende tijd en de Heer
heeft harten aangeraakt. Op zondag tijdens de
dienst mochten wij hen zegenen met het Woord en voor hen bidden.
De Heer is goed! en heeft in de noden van sommigen voorzien.

Onze harteljike dank aan de zusters die voor ons mochten vertalen.



Ingezamelde schoenen, kleding en brillen t.b.v. bewoners Moengo

BT e . Dit gebied in Moengo wordt de
A laatste jaren vanwege de grote

regentijden geteisterd door

| overstromingen waardoor vele
¥ woningen in sommige gebieden
. onder water komen te staan. Men
| raakt hierdoor heel veel huisraad
kwijt. Vanuit Nederland zijn er
schoenen en kleding ingezameld,
die zijn uitgedeeld aan de behoeftigen/ gedupeerden.

&

Tijdens ons laatste bezoek aan Moengo en Albina in 2017 heeft men eveneens te kennen
gegeven dat er grote behoefte is aan lees-en gezondheidsbrillen. Hier wordt een aantal
brillen (ook in Nederland ingezameld) overhandigd. Bij onze volgende missie naar
Suriname zullen wij meer brillen inzamelen en uitdelen.

SantoBoma

Op 8 maart en 12 april 2018 hebben wij wederom Bijbelse toerusting gegeven bij de
vrouwen en mannen in detentie en hen mogen bemoedigen met Gods Woord.
Vergeleken met voorgaande jaren waren er dit keer minder vrouwen in detentie.
Deze mannen en vrouwen krijgen aan de hand van hun delict een straf opgelegd door
een rechter, m.a.w. zij krijgen waar zij recht op hebben. In het Koninkrijk van God
ligt dat toch even anders; God onze Hemelse Rechter, wil niet dat een persoon
verloren gaat, maar dat een ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe.

Dus ook voor deze mensen in detentie. Omdat Jezus voor alle mensen stierf aan het
kruis, en ons de Heerschappij teruggaf, die wij in Adam waren kwijtgeraakt door de
Zondeval, mogen wij hen het offer van Jezus ook aanbieden.

Het Woord bouwt altijd op en geeft de gedetineerden weer hoop, want juist voor hen
is het soms moeilijk te geloven dat God Zijn doel en plan ook voor hen in vervulling
wil doen gaan.



Discipelschaptoerusting in het CCS

Op verschillende locaties, waaronder ook in het
CCS, mochten wij ruim 10 weken deze trainingen
verzorgen. Hier gaat natuurlijk veel aan vooraf. De . )
ruimtes waar wij deze trainingen zullen verzorgen
moeten al maanden van tevoren besproken worden,
het materiaal moet aangeschaft worden,

= werkboekjes samenstellen aan de hand van het
aantal deelnemers etc. etc.; kortom er gaat heel wat voorbereidend
werk aan vooraf en het meeste moet al in Nederland geregeld zijn. De beamer,
versterker, microfoon etc. zijn intussen aangeschafft.

Van 10 maart tot en met 19 mei
2018 hebben wij deze trainingen
verzorgd in het CCS. Een mooie
start, waarbij 12 deelnemers elke
zaterdag trouw deze training
hebben gevolgd. Het fijne hieraan 227 .

is de voortdurende interactie aan

de hand van de verschillende onderwerpen, zoals ‘De ziel,
Vergeving, Het Koninkrijk van God, Gods plan en doel voor de mens en andere
onderwerpen. Uit de enquéte, die aan het eind van de trainingen is uitgedeeld, zijn
enkele van bovengenoemde onderwerpen genoemd waar men heel veel aan heeft
gehad. Men heeft te kennen gegeven in ieder geval de vervolg sessies te zullen
bijwonen. Blijkt steeds weer dat waar het woord van het Koninkrijk
gehoord/gepredikt wordt, het een enorme impact heeft op de toehoorders en het
Koninkrijk zich uitbreid. Een mooi gegeven is dat een deelnemer aan deze training,
zich heeft laten dopen; onderdompelen. God zelf die de harten bezoekt en overtuigt
is zeer te prijzen! Het is nu de tijd om de .

trainingen te structureren in een 2 maal jaarlijkse
periode van ca. 12 weken (1x per week). Wij zien
verlangend uit naar onze volgende missie en hopen
in het najaar van 2018 weer in Zijn Koninkrijk te
mogen arbeiden. Wij verheugen ons er nu reeds op
hoe de Heer in zal voorzien.

Na enkele bestuurswijzigingen is het bestuur thans compleet.

Mw. L. Bidesie is per 1 juni 2018 officieel toegevoegd als voorzitter van de stichting DTWW. Op 11
juni, 14 juli en 10 september zijn er bestuursvergaderingen gehouden. Een verslag van onze
voorzitter, mevrouw L. Bidesie.



Beste lezer,

Mijn naam is Lalita Bidesie en ben 26 jaar geleden getrouwd met Prim. Samen hebben wij
2 prachtige zonen. Vorig jaar april/ mei vertelde een vriend van mij over Raymond en
Linda die toerusting gaven over het Koninkrijk van God. Ik kende deze twee lieve mensen
helemaal niet. Had wel van Raymond gehoord, maar kende hem niet persoonlijk. Al zeker
meer dan 3 jaar verlangde ik geestelijk te groeien maar het lukte mij niet of kwam niet de
A juiste mensen tegen door wie ik geestelijk kon meeliften. Ik had geen flauw idee wat de
boodschap van het Koninkrijk was, maar dacht, het kan nooit kwaad om te gaan en als het niet voor mij
is of niet hetgeen is waar ik naar op zoek ben, kan ik altijd stoppen. Het is nu bijna anderhalf jaar
geleden en ik bzoek de discipelschap traininen nog steeds. En waarom zou je denken? Nou ik heb in
mijn termen gezegd geestelijk * Goud" gevonden. Voordat ik het Koninkrijk had ontdekt was ik
geestelijk veel afhankelijk van andere mensen waarvan ik dacht dat zij alles beter konden dan ik kon.
Nu heb ik leren/leer ik heersen (samen met Hem) over situaties en omstandigheden. Omdat ik zie dat
het Koninkrijk werkt, ben ik er enthousiast over; en als ik ergens enthousiast over ben, dan wil ik er
alles aan doen om het met anderen te delen/te geven. Sinds enkele maanden heb ik mij opgegeven als
lid (voorzitter) van Stichting DTWW. Waarom? Omdat het ook mijn wens is dat deze boodschap
(over de hele wereld) gepredikt/gebracht wordt. Met andere woorden; het Goede Nieuws dat Jezus
ons gebracht heeft, verkondigd wordt aan alle volken (geslachten/generaties van alle etniciteiten) en
samen met andere broers en zussen van de Stichting met God's leiding, Zijn plan, doel en bestemming
te ontdekken en zo verder te mogen zaaien. Ik wens u Gods Rijke zegen in alles toe.
Blessing!

Onze hartelijke dank wederom voor uw bijdragen, giften, belangstelling en gebede

voor het werk in Zijn Koninkrijk.
Hij die ook in u een goed werk begonnen is, zal het voortzetten. Fill. 1:6

Wij hebben uw gebed/bijdragen in welke vorm dan ook nodig en vragen u mee te
bidden voor:

%+  Voorbereiding van onze volgende periode/najaar 2018

4+  Discipelschap training/seminar in Apoera.

4+  Gods leiding en zegen op het werk

4+  Aanschaf en inzameling kinderbijbels en boeken t.b.v. Stg. The Risen Glory.

De Heer zegent u en de uwen rijkelijk!

I

Raymond en Linda Arias

Stichting DTWW

Boorn 220, 3068 LA Rotterdam
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